
 

Costera Cozijnsen  (1887-1986)trouwde  op 01-10-

1913 met Zwerus de Nooij, broer van mijn moeder. Zo werd 

ze, 5 jaar later, mijn tante! Samen met zijn broers Piet 

en Ko zette oom Zwerus het schildersbedrijf van zijn 

vader voort; na enige tijd breidden ze het zelfs uit tot 

een verffabriek. Daarvan werd de naam: MACOSTAN, 

samengesteld  uit de eerste letters van de echtgenotes 

van de firmanten: Maria (van oom Piet), Costera, Anna 

(van oom Ko). 

Tot hun verdriet kregen oom Zwerus en tante Costera 

geen kinderen. Als teken van medeleven en troost gaven 

twee stel ooms en tantes, één van hun zoons de naam 

"Zwerus" en noemden oom Ko en tante An hun vierde 

dochter "Costera", afgekort tot "Erie". In 1964 overleed 

oom Zwerus, op de leeftijd van 78 jaar. Dat was heel 

zwaar voor zijn "Cosje"; ze vond een plaats in een 

verzorgingshuis in Ede, vlakbij het huis, waar ze het 

eerst goed naar de zin had. Helaas, door toenemende 

dementie moest ZE tenslotte naar een verpleeghuis in 

Veenendaal. Een aangetrouwde nicht, schoondochter van oom 

Piet, wonend in Ede, bezocht haar daar regelmatig  en 

deed wat anders een dochter zou doen:  financiën 

regelen, mee naar de dokter, kleding kopen enz.  Een 

enkele keer ben ook ik bij haar geweest. Ze maakte een 

tevreden indruk, zag er goed uit EN leefde, zo te zien, 

probleemloos. In 1986 overleed ze. 

 

 

 

 
 

 
 


